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BANKROET

Misleid door toeval 
Over de rol van geluk in de economie en het leven

Bankroet gaat op zoek naar de schuldigen 
van deze crisis, beschrijft welke maatrege
len kunnen helpen om een crisis als deze te 
voorkomen, analyseert hoe door die maat
regelen alweer de zaadjes voor een nieuwe 
crisis gezaaid worden en blikt vooruit hoe 
het nu verder moet met het mondiale eco
nomische systeem.

Egbert Kalse en Daan van Lent zijn fi nan
cieel redacteur van NRC Handelsblad en 
hebben de kredietcrisis gevolgd sinds deze 
begin 2007 uitbrak.

De reguliere prijs van het boek Bankroet is 
€ 19,95. VEBleden bestellen dit boek voor 
slechts € 16,95. Bestel het boek snel, want 
deze aanbieding geldt maar tot 22 novem
ber 2009.

teratuur, de politiek en de natuurweten
schappen. Misleid door toeval verandert de 
manier waarop je denkt over succes in het 
leven.

Na een werkend bestaan op Wall Street als 
succesvol handelaar, doet Taleb het nu rus
tiger aan als fi losoof, essayist, voorspeller 
van de kredietcrisis en hoogleraar risico
analyse aan de Universiteit van New York. 
Eerder verscheen van hem bij Nieuwezijds 
De Zwarte Zwaan.

Vanaf 19 september tot 19 december 2009 
kunnen VEBleden dit boek bestellen met 
20% korting. U betaalt in plaats van € 24,95 
nu slechts € 19,95 (inclusief verzendkosten). 
Bestel het boek snel want de voorraad is be
perkt.

Het begon met huiseigenaren in Orange 
County, Californië, die hun hypo

theeklasten niet meer konden opbrengen. 
Drie jaar later is hun ellende uitgegroeid tot 
een economische crisis die miljoenen men
sen in de wereld hun baan dreigt te kosten. 
Een crisis die jaren van wereldwijde econo
mische voorspoed weer tenietdoet.
In Bankroet beschrijven Kalse en Van Lent 
de oorzaken en gevolgen van de zwaarste 
economische crisis sinds de Grote Depressie. 
Van de huiseigenaren in Californië tot za
kenbankiers op Wall Street. Van de whizz
kids die de ingewikkelde fi nanciële produc
ten verzonnen tot Nederlandse bankiers 
aan de Zuidas. Van de toezichthouders die 
de crisis niet meer konden stoppen tot po
litici die hun nationale banken moesten 
redden.

     

‘Terecht een bestseller’
N R C Handelsblad

‘Taleb isWall Streets voornaamste dissident.
Misleid door toeval is voor traditioneleWall Street-wijsheid
ongeveer wat Maarten Luthers stellingen waren voor

de katholieke kerk.’
Malcolm Gladwell in The New Yorker

‘Uitstekend en tot nadenken stemmend...
een vermakelijk boek’

Financial Times

‘Een van de meest geniale boeken ooit’
Fortune

Waarom is de een succesvoller dan de ander?
Door talent of vaardigheden, of door iets onvoor-
spelbaars als toeval? Had de wereld er ook anders
uit kunnen zien?

Ons brein is op verhalen ingesteld en laat zich van
alles wijsmaken – terwijl toeval een grotere rol in
het leven speelt dan we denken.Misleid door toe-
val gaat over geluk, vermomd en waargenomen
als niet-geluk (dat wil zeggen, vakmanschap of
deskundigheid) en over toeval, vermomd en
waargenomen als niet-toeval (dat wil zeggen,
bepaaldheid of determinisme).We schrijven suc-
cessen toe aan persoonlijke kwaliteiten en misluk-
kingen aan toeval. Maar successen ontstaan vaak
door een onevenredig grote hoeveelheid geluk.

Nassim Nicholas Taleb bespreekt het verschil
tussen ruis en informatie en verkent de aard van
toeval in een onderhoudende tocht langs het hof
van Croesus,Wall Street en de financiële wereld,
Russisch roulette, Monte Carlo-methoden, de
filosofieën van Kant en Popper, de literatuur, de
politiek en de natuurwetenschappen.Misleid door
toeval verandert de manier waarop je denkt over
succes in het leven.
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Voor Nassim Nicholas Taleb geldt een waarschu-
wing van de Griekse wetgever Solon als belangrijk
levensmotto:
‘Een mens kan in zijn leven getroffen worden
door tal van tegenslagen, en daarom doen we er
goed aan niet prat te gaan op ons huidige welva-
ren en geen bewondering te uiten voor iemands
geluk dat in de toekomst nog kan veranderen.
Want de toekomst is onzeker en onberekenbaar,
zodat alleen hij gelukkig genoemdmag worden
aan wie de godheid tot aan zijn levenseinde
voorspoed heeft geschonken.’

Na een werkend bestaan opWall Street als succes-
vol handelaar, doet Taleb het nu rustiger aan als
filosoof, essayist, voorspeller van de kredietcrisis
en hoogleraar risicoanalyse aan de Universiteit
van New York. Eerder verscheen van hem bij
NieuwezijdsDe Zwarte Zwaan.

Waarom is de een succesvoller dan de 
ander? Door talent of vaardigheden, 

of door iets onvoorspelbaars als toeval? Had 
de wereld er ook anders uit kunnen zien?
Ons brein is op verhalen ingesteld en laat 
zich van alles wijsmaken – terwijl toeval 
een grotere rol in het leven speelt dan we 
denken. Misleid door toeval van Nassim 
Nicholas Taleb gaat over geluk, vermomd en 
waargenomen als nietgeluk (dat wil zeg
gen, vakmanschap of deskundigheid) en 
over toeval, vermomd en waargenomen als 
niettoeval (dat wil zeggen, bepaaldheid of 
determinisme). We schrijven successen toe 
aan persoonlijke kwaliteiten en misluk
kingen aan toeval. Maar successen ontstaan 
vaak door een onevenredig grote hoeveel
heid geluk.

Taleb bespreekt het verschil tussen ruis en 
informatie en verkent de aard van toeval in 
een onderhoudende tocht langs het hof van 
Croesus, Wall Street en de fi nanciële wereld, 
Russische roulette, Monte Carlomethoden, 
de fi losofi eën van Kant en Popper, de li
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