
Het Urewera regenwoud in Nieuw-Zeeland is weer 
veilig. Tenminste, als het aan deze Maori dames ligt. 
Al sinds mensenheugenis bewaakt hun familie het 
woud en het unieke ecosysteem. Met onder meer 
woudreuzen van meer dan 1000 jaar oud. U mag er zelf 
een aantal bij planten. In ruil voor een adembenemende 
tocht waar deze dames u alles over het woud kunnen 
vertellen.

Zo beleeft u Nieuw-Zeeland à la TravelEssence. Met 
echte Nieuw-Zeelanders, net als wij. 

Wij komen er immers zelf vandaan en kennen deze 
locaties en de locals als geen ander. Zo kunnen wij een 
onvergetelijke rondreis voor u organiseren, volledig 
afgestemd op uw wensen. In een rustig tempo, via 
kleinschalige accommodaties en plaatsen waar u anders 
nooit gekomen zou zijn. En vooral: met exclusieve 
ontmoetingen als deze.

Onze lokale kennis maakt het verschil. 
Klanten waarderen ons gemiddeld met een   
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