
U bent even onderweg om een   prachtige 

verlaten weg te vinden zoals deze. Maar 

wanneer u er één vindt, vindt u er vele.  Aan de 

andere kant van de aarde.  In een land beroemd 

om haar natuur, verschillende landschappen 

en gastvrijheid. Nieuw-Zeeland. U rijdt door 

oeroude regenwouden, langs slapende vulkanen 

en over kronkelende kustwegen. 

Om u goed op weg te helpen, zorgen wij 

ervoor dat u uitgerust in Nieuw-Zeeland 

aankomt. Geen gedoe met parkeren of volle 

treincoupés.  Wij brengen u graag met een 

privé chauffeur naar het vliegveld, vanwaar u 

boven in de wolken zult zijn in uw ruime First 

Class ligstoel. Hemelse spijs, wijn, films of een 

goed boek geven u al helemaal het gevoel op 

weg te zijn.

Beleef Nieuw-Zeeland à la TravelEssence. In 

een rustig tempo, via plaatsen waar u zelf nooit 

gekomen zou zijn. 

 

Onze lokale kennis maakt het verschil. 
Daarom waarderen onze klanten ons met een
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